
IN SAMENWERKING MET S.P.I.E. EN DE NIEUWE MEERBODE	 VISSERSTRAAT 10, TEL. 0297-341900

september 2025

Zaterdag 13 september staat alweer de 39ste Pramenrace op het 
programma en het belooft een editie vol magische personen en tafe-
relen te worden. Thema dit jaar is  namelijk ‘Fabels en Mythes’. Terug in 
de eeuw, kennismaken met (nieuwe) legendarische figuren en 
sprookjes herontdekken, het wordt vast weer als vanouds heel druk en 
kleurrijk met veel muziek op de Ringvaart en op de 
Westeinderplassen. 

Ruim 150 pramen en bokken met 
captains en gemiddeld tien (en soms 
zelfs meer) teamgenoten, betekent 
zeker 1.500 mensen in boten op het 
water. Tel daarbij de vrijwilligers bij de 
controleposten en de bezoekers op 
het droge en het aantal verdubbelt of 
verdriedubbelt zich nog eens. Een 
heel groot evenement is de Pramen-
race voor Aalsmeer en ruime omge-
ving en nog altijd stijgende in popula-
riteit. En begrijpelijk, leuk om feest te 
vieren op en langs het water met 
elkaar en verrast te worden door  de 
presentaties van de (andere) teams. 
Het thema ‘Fabels en Mythes’ kan 
verschillend geïnterpreteerd worden 
en zal dus weer een bont en gevari-
eerd spektakel geven.

Start bij de Pontweg
Om 12.00 uur is de start bij de 
Pontweg, maar al ruim een uur eerder 
moeten de teams zich melden bij het 
SPIE-bestuur. Wie te laat komt, heeft 
pech. Er gelden strenge regels: de sloot 
in varen met de praam of bok mag tot 
11.45 uur. Inmiddels is bij de (trouwe) 
bezoekers wel bekend dat de Pontweg 
de ‘place to be’ is om alle teams, hun 
outfit en de aankleding van de boten 
van dichtbij te aanschouwen. Voor de 
deelnemers zelf is het hier ook een 
‘kijkshow’, zij zijn eveneens heel 
nieuwsgierig wat de collega’s (concur-
renten) dit jaar verzonnen hebben. 

Prijzen en zwaaien
Er wordt gevaren in verschillende 

categorieën, maar de groep recre-
anten is wel het grootst en breidt jaar-
lijks uit. Deze teams doen mee voor 
de gezelligheid en natuurlijk voor een 
van de vele prijzen dit voor verschi-
lende ‘onderdelen’ te winnen zijn. 
Varen om gezien te worden, met 
hapjes en drankjes genieten en 
zwaaien naar alle ‘landrotten’. Tip: 
Zeker naar de ouderen en anderen in 
de tuin van Zorgcentrum Aelsmeer 
zwaaien en aandacht schenken. Wie 
hier de meeste indruk maakt, kan 
tijdens de prijsuitreiking het podium 
opgeroepen worden om bijvoorbeeld 
de ‘ik heb eerbied voor jouw grijze 
haren’ wisseltrofee in ontvangst te 
mogen nemen. Het prijzenpakket van 
SPIE is divers en is natuurlijk inclusief 
op de Pramenrace In Ere gerichte 
trofeeën voor de snelste teams (na 
aftrek van de strafpunten) in iedere 
categorie. Aangeraden wordt om alle 
opdrachten serieus uit te voeren. Er 
vallen met de spelletjes, de in te 
leveren spullen en de thuisop-
drachten namelijk veel punten te 

verdienen die de misschien wat lang-
zamere tijd goed kunnen maken.

Kijken en route
De Pramenrace gaan kijken kan op en 
langs het water. Wie gaat varen, wordt 
verzocht de ‘stoet’ niet te hinderen en 
niet af te meren in de vaarroute. 
Pramen en bokken hebben als ze 
eenmaal op gang zijn de snelheid er 
goed in en ontwijken en remmen is 
bar lastig. Voor publiek op het land is 
ergens langs de Ringvaart, vanaf de 
Pontweg tot Rijsenhout, plaatsnemen 
een aanrader, evenals (wel staan) bij 
het Praamplein en Nieuwe Meer. 
Bekijk voor meer kijkplekken de 
routekaart elders in deze Praambode. 
Voor de teams is deze route-info 
alvast een goede voorbereiding én 
mogelijkheid om de strategie met 
elkaar af te spreken. Vaar veilig en hou 
rekening met elkaar. Het bestuur van 
SPIE en de redactie van de Praam-
bode wensen all deelnemers een 
behouden vaart en alle bezoekers 
veel kijkplezier!

‘Fabels en Mythes’ tijdens  
39e Aalsmeerse Pramenrace
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Mythe
Serieus, indrukwekkend, bovennatuur-
lijk. Toen de aarde nog donker was, liet 
de zon haar stralen niet zakken; de 
hemel was afgesloten met een deur 
van brons. De mensen klaagden, en de 
godin Hemera hoorde hen. Ze greep 
haar gouden speer en sloeg een scheur 
in het brons. Het licht stroomde naar 
beneden als een rivier van vuur. Maar 
door de opening gleed ook Nyx naar 
buiten: de eeuwige nacht. Sindsdien 
strijden licht en donker elke dag om de 
wereld en zo begonnen dag en nacht.

Sprookje
Magisch, tijdloos, hoopvol. Er was eens 
een molenaarszoon die niets bezat 
behalve een oude viool. Op een avond 
speelde hij in het bos. De bomen 
begonnen zacht te wiegen en de 

bladeren fluisterden geheime 
woorden. Uit de schaduwen stapte een 
dame in een jurk van sterrenstof. “Speel 
voor mij”, zei ze, “en ik geef je drie 
noten die alles laten groeien wat je 
wenst.” Hij speelde tot de zon opkwam. 
Thuis ontdekte hij in zijn zak een 
gouden zaadje. Daaruit groeide de 
hoogste appelboom ter wereld. Vanaf 
die dag leefde hij in overvloed en 
speelde elke avond onder zijn 
sterrenboom.

Fabel
Kort, duidelijk, met een les.
Een kraai vond een broodkorst en 
vloog ermee naar een tak. Een vos 
kwam voorbij en zei: “Wat een prach-
tige veren heeft u, mevrouw Kraai. U 
heeft vast ook een schitterende stem!” 
De kraai, trots, opende haar snavel om 

Mythe, sprookje, fabel, legende,  
sage: Spannend en magisch

Fabelteams van  
de Pramenrace
Vijf wezens. Vijf stijlen. In welke 
fabel vaart jouw team mee?
Langs de oevers van de Pramenvallei, 
tussen het riet en de verhalen, fluis-
tert het Orakel over vijf mysterieuze 
praamtypes. Ze verschijnen elk jaar 
opnieuw, in andere vormen en 
kleuren, maar altijd herkenbaar voor 
wie goed kijkt. Zodra de motor zacht 
pruttelt en het startnummer wappert 
in de wind, zijn ze daar - fabelteams, 
elk met hun eigen koers.

Het Team van de 
Onverschrokken Eenhoorns
Je herkent ze al voor de start: fonkelend, 
gecoördineerd, compleet verkleed tot 
aan de veters. Alles klopt - tot en met 
het bordje aan de zijkant. Ze komen niet 
om stilletjes mee te varen.

Orakel zegt: “Laat de glans niet 
belangrijker worden dan de glim-
lach. Een losse veter of een veer 
scheef is geen ramp - maar een 
verhaal.”

Het Team van de 
Fanatieke Draken
Zij hebben geoefend. Of tenminste... 
dingen doorgerekend. Alles is strak 
geregeld: tijden, peddels, wie 
wanneer praat. Hun praam is een 
goed geoliede mythe op water.

Orakel zegt: “Vergeet onderweg niet 
te genieten van het uitzicht. De 
finish is geen eindpunt als je het 
plezier onderweg vergeet.”

Het Team van de Losjes 
Dansende Elfen
Ze lijken nergens haast mee te 
hebben, maar verschijnen toch 
precies op tijd. Hun praam zingt van 
de gezelligheid, en het decor wisselt 
soms spontaan tijdens het varen. 

Orakel zegt: “Blijf in de flow - maar 
vergeet de route niet. Niet elk pad is 
magisch, sommige leiden gewoon 
naar een slootje zonder 
doorvaart”

Het Team van de 
Leergierige Waternimfen
Nieuwkomers? Misschien. Maar onder-
schat ze niet. Ze hebben zich inge-
lezen, meedenkend en vol ideeën. Alles 
voelt nog een beetje onwennig - maar 
juist daardoor komt de magie vanzelf.

Orakel zegt: “Vraag gerust om hulp, 
luister naar elkaar, en hou je peddel 
stevig vast. Ieder legendarisch team 
begon ooit op precies dit punt.”

Het Team van de Traag-
Entousiaste Dodo’s
Een beetje last-minute, maar wel 
volledig aan boord. Ze doen het op 
hun gemak, pakken het praktisch aan 
en fixen ter plekke wat niet werkte. 
Hun praam voelt als een tweede 
huiskamer.

Orakel zegt: “Laat je niet gek maken 
door haast. Je tempo is jouw kracht. 
En onthoud: wie rustig vaart, heeft 
tijd om te zwaaien.”

Het Orakel besluit:
“Niet elk team is snel, strak of 
fonkelend. Maar ieder team is een 
verhaal op zich. En dát maakt deze 
race een legende. Vaar met 
aandacht. Vaar met elkaar. En 
vergeet vooral niet dat een fabel 
pas leeft als je hem zelf durft te 
schrijven.”

te zingen, en de broodkorst viel naar 
beneden. De vos nam het mee en zei: 
“Dank voor het ontbijt.”

Legende
Spannend, deels waar, heldhaftig. Men 
zegt dat in de tijd van de Spaanse over-
heersing, een jonge vrouw genaamd 
Isabella elke nacht voedsel smokkelde 
naar de verzetsstrijders in de bergen. 
Niemand wist wie ze was, tot op een 
dag haar rode mantel werd gevonden 
bij de poort van het kasteel, door-
drenkt met bloed. Sommigen zeggen 
dat ze werd verraden, anderen dat ze 
ontsnapte en nu als geest over de 
heuvels waakt. Elk jaar, op dezelfde 
nacht, wappert er een rode doek in de 
wind bij de oude poort.

Sage
Plaatsgebonden en mysterieus. In het 
dorp aan de rivier staat een kromme 
eik, ouder dan wie er leeft. De mensen 
zeggen dat er ’s nachts licht tussen de 
takken flikkert. Wie het volgt, belandt 
bij een stenen poort in de heuvel, maar 
wie erdoorheen stapt, keert nooit 
terug. Een visser volgde ooit het licht. 
Zijn boot werd de volgende dag 
gevonden; leeg en droog van binnen, 
alsof hij nooit gevaren had. En de 
poort? Die verschijnt alleen bij volle 
maan.
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“Deden we vorig jaar nou wel of niet mee”, vragen Serra, Floor, Bram, 
Bob, Anna, Bram en Aage van team Net Nietjes zich nog steeds af.

Aanwezig was het team in ieder geval 
wel, het antwoord is ja en nee. Het 
team geeft uitleg: “Nadat we onze 
praam hadden gekocht in de zomer 
van 2024 was het te kort dag om nog 
alles af te krijgen voor de Pramenrace. 
Dus besloten we een jaar over te slaan 
en volgend jaar in ieder geval wel mee 
te doen! Toen we in 2024 gevraagd 
werden om te helpen bij de race als 
post zaten we meteen al vol enthousi-
asme. Post 16 was van ons, de motor 
moest uit en er moest geroeid worden. 
Ook op de bezemboot was een van 
onze teamgenootje te spotten.” Dus ja 
en nee, wel aanwezig. “Dit jaar hebben 

we ons aan de afspraak gehouden en 
doen we als team mee! Na een winter 
vol onderhoud en een jaar vol klussen 
aan de praam zijn we er klaar voor! We 
hebben een penta via via kunnen 
overkopen en we gaan ervoor. Toen 
moest er nog een naam komen voor 
onze praam en ons team. Na veel 
ideeën, afgekeurde suggesties en frus-
traties zijn we dan toch met een naam 
gekomen: De Net Nietjes. Toen we de 
praam gekocht hadden, had de vorige 
eigenaar zoveel nietjes in de praam 
gedaan, dat we tegen elkaar zeiden: 
het is het Net Niet! En zo is de naam 
van de praam en het team geboren. En 

Team De Net Nietjes dit jaar 
aanwezig met eigen praam

Dit jaar doen Yves, Beau, Tommy, Joeri, Lucas en Gijs voor het eerst 
mee aan de pramenrace, en eerlijk gezegd: het werd hoog tijd. 

“We zijn al jarenlang goede vrienden, 
maar nog nooit hadden we zo’n geza-
menlijk project als dit. Toch leefde bij 
ons allemaal stiekem al jaren een 
droom om ooit een keer met een 
praam door de wateren van de 
Pramenrace te varen, helemaal in 
thema.” Vorig jaar, tijdens het feestge-
druis, riep Yves ineens tegen zijn 
schoonvader en diens beste vriend: ‘Ik 
zou ook wel een keer mee willen 
doen’. En zonder aarzeling werd 
gezegd: ‘Wij hebben nog wel een 
penta liggen, die mogen jullie 

gebruiken!’ Dat was het startsein. 
Vanaf dat moment gingen de 
vrienden allemaal fanatiek op zoek 
naar een praam. Marktplaats, connec-
ties, vage ooms, dorpsroddels, alles 
werd uitgeplozen. En uiteindelijk 
bleek het gouden antwoord verras-
send dichtbij: de buren van Yves én 
Beau hadden er gewoon eentje te 
koop staan. Die heeft het team over-
genomen en vervolgens met liefde 
(en een hoop gezweet) opgeknapt. 
Sindsdien is het zestal volop bezig 
met voorbereiden. Gelukkig komt ook 

Eerste pramenrace voor 
team De Blauwe Vrienden 

wat een team hebben we dit jaar! Een 
groot deel van het team kent elkaar al 
vanaf kleins af aan. In ons team 
hebben we onder andere een 
timmerman, een juf, een meester, een 
verpleegkundige en nog een aantal 
creatieve en handige mensen. Dus, als 
er wat getimmerd of geknutseld moet 
worden of iemand doet iets minder 
slims en raakt gewond, dan moet het 

wat ervaring aan boord. Gijs is de 
vaste stuurman en heeft al eens 
eerder meegedaan met de pramen-
race, dus die weet wat ‘ie doet. Lucas 
heeft als kind ooit al meegedaan aan 
de pramenrace voor kinderen, dus 
ook hij weet hoe het eraan toe kan 
gaan op het water. Het team heeft dus 
stiekem best wat kennis in huis, al 
laten de heren het proefvaren graag 
nog een beetje afhangen van het 
laatste moment. Komt vast goed, 
wordt gedacht. De teamnaam? De 
Blauwe Vrienden. “Dat is een knipoog 
naar twee dingen”, vertelt het zestal. 
“Ten eerste komt het van een oud 
begrip uit Nederlands-Indië: mensen 
van gemengd Indonesisch en Neder-
lands bloed werden vroeger ‘blauwen’ 
genoemd. Drie van ons hebben een 
kleurtje, dus dat werd bij ons al snel 
een geintje onderling: ‘hé blauwe!’ En 
daarnaast, ja, blauw zijn betekent 
natuurlijk ook gewoon lekker aange-
schoten zijn. En laat dat nou net iets 
zijn wat wij graag samen doen: biertje 
erbij, feestje erbij, en vooral: plezier 
maken. Een thema hebben we 
natuurlijk ook al in gedachten, en dat 
belooft wat, maar dat houden we nog 
even als verrassing tot aan de start. 
We hebben er in elk geval ontzettend 
veel zin in en hopen dat onze eerste 
deelname er eentje wordt om nooit te 
vergeten”, aldus De Blauwe Vrienden.

Klinkt eenvoudig, nietwaar? 
“Gooi een bal.” Maar insiders 
waarschuwen: post 6 is alles 
behalve kinderspel. De bal in 
kwestie zou geen gewone bal 
zijn, maar een vervloekte bol uit 
het oude Atlantis, die alleen 
geworpen kan worden door hen 
die het evenwicht tussen kracht, 
controle en koffie-inname 
beheersen. “Het is geen bal, het 
is een test”, zegt een postmede-
werker in lange gewaden en 
veiligheidshesje. “Een proef van 
het innerlijke vuur.” Details 
blijven schaars, maar uitgelekte 
informatie uit een teamchat van 
Team De Vliegende Vissen wijst 
op een worp over water, met 
windkracht 4 tegen, richting een 
mandje ter grootte van een 
pannenkoek. Eén deelnemer zou 
zelfs al een schouderblessure 
hebben opgelopen. Een worp 
naar glorie of een duikvlucht 
naar de vergetelheid? Eén ding is 
zeker: bij post 6 gooi je niet 
zomaar een bal. Wie de bal 
werpt, werpt zijn lot...

Post 6 test jullie  
ware krachten

binnen ons team wel goed komen! Er 
moest natuurlijk ook over het thema 
nagedacht worden. Al na één vergade-
ring is het gelukt! We gaan nu nog niet 
ons thema prijs geven, maar we zijn er 
wel enorm trots op. Wij hebben enorm 
veel zin in onze eerste pramenrace”, 
aldus Serra, Floor, Bram, Bob, Anna, 
Bram en Aage van team 
De Net Nietjes.
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 “Toen ik het thema van de Pramenrace 2025 ‘Fabels en Mythes hoorde 
moest ik terugdenken aan mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in en om de 
kwekerij van mijn opa Henk Muilwijk op de Uiterweg, en ben dus een 
‘echte buurter’. 

Uit mijn slaapkamerraam keek ik over 
Topsvoort-poel, en met heldere maan 
staarde ik urenlang over het water. Hier 
is de liefde voor de Westeinderplassen 
ontstaan. Spannend waren dan ook de 
avonden dat ik met mijn opa mee 
mocht om te peuren. Hij leerde me 
hoe je een eigen peur rijgt met een 
stuk ijzergaren en de achterkant van 
de langste stopnaald van oma. Ik weet 
nog hoe ik de wind van voren kreeg, 
als ik de wormen aanraakte zonder 
mijn handen grondig te hebben 
gewassen in de zwarte grond. Een 
paling ruikt immers alles.

‘Schoon zwemmen’
Met de Aalsmeerse punter gebouwd 
door buurman Theo Otto gingen we 
dan rond 7 uur weg. Geen angst voor 
de waterpolitie, want opa had een offi-
ciële peur-vergunning. We begonnen 
steevast in een treksloot, meestal een 
zijsloot van de dijksloot (vroeger de 
Westeinderdijk). Het water moest 

immers in beweging zijn. Later begon 
het grotere werk, en gingen we op de 
grote Poel liggen. Hier prikte opa Henk 
met lange stokken op de bodem. Toen 
ik hem vroeg wat hij zocht zij hij: “De 
harde plaat van Morsige Neel.”  “Er 
heeft een weg over de Poel gelopen”, 
was zijn verklaring. “De resten hiervan 
liggen er nog, en er zit een richel in en 
daarachter zit de paling.”  En hij had 
gelijk, we vingen er altijd. Mijn record 
staat op 17 palingen op een avond; 
mijn opa ving gemakkelijk het dubbele 
aantal. Weer thuis werd de vangst in 
een oude binnentrommel van een 
wasmachine gedaan en aan de 
schoeiing gehangen, om ‘schoon te 
zwemmen’, en eens in de twee weken 
werden ze gerookt in het rookhok van 
Opa; Een heiligdom waar ik als kind 
niet in de buurt mocht komen. Wel 
mocht ik eikenmot halen bij buurman 
Theo. Na het roken gingen de palingen 
in een eigengemaakt houten kistje en 
werden ze verpakt in een dikke laag 

De Meubeltjes en de harde 
plaat van Morsige Neel

Families, met bijnamen zoals: Klaas Esie, Wim Poesie, Teun Roggie, 
Ma Snar, Dirk Artis, Jan Mooiweertje en Morsige Neel. Foto: aangeleverd

oude kranten om ‘na te garen’. De 
smaak van de nog lauwwarme paling 
was echt onovertroffen. ‘De dunnetjes 
zijn het lekkerst’, zei oma Krijntje altijd.

Historisch onderzoek
Toen ik leden van ons pramenteam De 
Meubeltjes vroeg of iemand ‘de harde 
plaat van morsige Neel’ kende, zei mijn 
neef Ton: “Ja zeker!”  De opa van Ton 
was ook een echte ‘buurter’ en hij 
kende het verhaal. Ton heeft een 
sleper gehad met behoorlijke diep-
gang, en heeft er zelfs een keer op 
vastgezeten. Volgens het team werd 
het tijd voor historisch onderzoek, en 
dus zijn we in de archieven gedoken, 

en wat blijkt: Morsige Neel heeft echt 
bestaan! Het was één van de vele 
bijnamen op ‘de buurt’. En ook het 
verhaal dat er een weg over de grote 
Poel heeft gelopen is waar. Een oude 
kaart toont dat deze van Kalslagen 
(toen nog met een K) naar Aalsmeer 
heeft gelopen. Het verhaal van opa 
Henk moet dus, met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid kloppen! 
En het pramenteam De meubeltjes is 
vastberaden de samenhang tussen de 
harde plaat, en Morsige Neel te ontra-
felen. We zullen de plaat vinden en 
voor eens en voor altijd bewijzen dat 
Opa Henk gelijk had!” 
De Meubeltjes

‘De meiden van...’ hopen veel lof te oogsten. Foto: aangeleverd

“Ook dit jaar liet het thema onze hersens weer kraken. Wat gingen we 
nu weer eens doen? Hoe zorgen we ervoor dat ons thema begrepen 
wordt door het publiek? 

Team ‘De meiden van...’:  
“Let goed op de kleur oranje”

En hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen het thema leuk vindt? 
Verschillende thema’s gingen in de 
app voorbij, vergaderingen voor 
het thema werden georganiseerd. 
Maar het juiste thema was nog niet 
helemaal gevonden... Tot we op een 

verjaardagsfeestje van één van de 
teamleden stonden. Voor we het 
wisten was ons thema geboren en 
vond iedereen het leuk. Hoe simpel 
kan het dus gaan? Maar wat wordt 
dan het thema van ‘De meides van 
…’ dit jaar? Zet je schrap, want je zal 
je ogen niet geloven als je fabelach-
tige superfoods over de plas ziet 
gaan. We zijn culinair veelzijdig, 
diep geworteld in vruchtbare Aals-
meerse bodem en hebben de afge-
lopen jaren al veel lof mogen 
oogsten. Zie je ons niet? Dan eet je 
duidelijk te weinig groente. Volgend 
jaar zal ons jubileumjaar zijn. Dan 
mogen wij alweer tien jaar 
meedoen aan de pramenrace. Maar 
eerst deze pramenrace gaan 
uitvaren met misschien wel een 
feestelijke afloop in het vooruit-
zicht. Voor nu, let goed op de kleur 
oranje en je zult ons zien!”
Team ‘De meides van...’
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Lang, lang geleden, of eigenlijk ergens vorig weekend, sloeg het 
noodlot toe in het ooit zo vredige dorp Aalsmeer. Een mysterieuze 
ziekte kroop van deur tot deur. Eerst gekreun. Toen geklaag. 

En al snel lagen alle mannen massaal 
onder hun dekens, fluisterend: “Ik 
weet niet of ik het ga redden…” 
Hulpeloos. Radeloos. En héél erg 
zielig. De diagnose was duidelijk: 
Mannengriep. Geen gewone verkoud-
heid, maar een ware plaag van zelf-
medelijden. De dorpsoudste riep 
wanhopig om hulp. Geen arts durfde 
nog dichterbij te komen. Geen 
moeder, vrouw of vriendin kon het 
gejammer nog aan. Tot op een 
mistige ochtend de wind begon te 
draaien… En uit het westen voer een 
praam over de Westeinderplas. Aan 
boord: een gezelschap dat Aalsmeer 
nooit meer zou vergeten.
Zij waren de Orde van de Zwervende 
Praam, de enige hoop van mannelijk 
Aalsmeer! Zeven zusters, gehard door 
het leven, bewapend met thee, aspi-

rine en het vermogen om meewarig 
te kijken bij 37,5 graden koorts. Hun 
namen werden gefluisterd door de 
golven: Michelle, die met zachte 
woorden zelfs de grootste aansteller 
tot rust bracht. Melissa, mengt 
kruiden met vodka tot een drankje 
dat hoofden verlicht. Ilona, houdt 
urenlang de wacht bij palliatieve 
mannengriep patiënten. Kim, die zelfs 
de zwaarste klaagzang in een overle-
vingsverhaal veranderd. Eline, biedt 
verkoeling aan amper bezweten voor-
hoofden. Pam en Sanne, plakken 
pleisters onder het mom van een 
goede placebo is het halve werk. En 
tenslotte Robert, de enige mannelijke 
zuster, die met dappere zelfspot 
bewees dat niet elke man voor de 
griep zwicht.
Samen trokken zij door de straten. 

Team De Zwervende Praam 
redt (mannelijk) Aalsmeer 

Team ‘De Zwervende Praam’. Foto: aangeleverd

Eucalyptusdampen kringelden langs 
de daken, en waar de praam stilhield, 
verstomde het gekreun. De mannen, 
nog maar net bezig hun laatste 
woorden te oefenen, zaten alweer 
rechtop, druk in de weer hun bijna-
doodervaring te overdrijven. Aals-
meer was gered. Sindsdien klinkt 
door de straten: “Lang leve de Zwer-
vende Praam!” En telkens als iemand 
niest, fluistert men: “Waar zijn de 
zusters als je ze nodig hebt?” Zoals 
elke fabel leert, kan het gevaar terug-

keren. Om te voorkomen dat Aals-
meer opnieuw wordt overspoeld door 
een golf van zakdoeken en zelfmede-
lijden, is waakzaamheid geboden. 
Daarom de oproep aan iedereen: Laat 
je testen op 13 september aan de 
Pontweg. Alleen samen voorkomen 
we de volgende epidemie. En mocht 
de wind weer draaien, dan is het 
beter voorbereid te zijn, want zelfs de 
Orde van de Zwervende Praam kan 
niet overal tegelijk zijn. 
De Zwervende Praam

Elk jaar weer probeert het team van De Lillike Draeck niet alleen de 
jury en het publiek langs de kant en op het water te vermaken, maar 
uiteraard ook zichzelf. De ‘innerlijke zelf’, welteverstaan. 

Zo’n pramenrace is een zware en 
pittige dag, dus dan kan er maar 
beter voor een lekker natje en 
droogje gezorgd worden. Na eerder 
als visboeren, barkeepers en bokbier-

tjes te hebben meegedaan, gaan de 
zeven mannen dit jaar op de culinaire 
toer. Aalsmeer kent flink wat horeca-
gelegenheden. Iets waar de mannen 
van De Lillike Draeck maar wat graag 

De Lillike Draeck op 
culinaire toer

Teamleden De Lillike Draeck vorig jaar als visboeren. Foto: aangeleverd

gebruik van maken. Maar Aalsmeer 
kent ook tal van verdwenen, bijna 
legendarische horecagelegenheden. 
Denk aan Het Bonte Schort, Het 
Holland Huys of De Carnivoor. En laat 
het thema van de pramenrace 2025 
nu net gaan over legendes! Daar zag 
De Lillike Draeck dan ook een gat in 
de markt. Dit jaar, op 13 september 
om precies te zijn, heropent een 
legendarisch horeca-etablissement 
waar, dat kan bijna niet anders, elke 
Aalsmeerder van ‘generatie Y’, ook wel 
de millennials genoemd, eens in zijn 
of haar leven geweest moet zijn. Een 
feest van herkenning dus, zowel voor 
de SPIE, de jury, als de mensen langs 
de kant. En bovenal wordt het 
genieten van culinaire hoogstandjes! 
Aan boord zal namelijk een chef-kok, 
gewapend met scherp mes en heuse 
grill, ter plekke gerechten bereiden. 
Als dat maar goed gaat, op de toch 
wel wat verouderde bok van De Lillike 
Draeck. Hoe dan ook; houd de praam 
van De Lillike Draeck goed in de 
gaten als u graag een vorkje mee 
prikt van de vers bereide gerechten.
Team De Lillike Draeck 

Hij torst sinds de oudheid de 
hemel op zijn schouders: Atlas, 
de titaan die als straf het hemel-
gewelf draagt, zonder te klagen 
(of te vragen om paracetamol). 
En nu, op post 19, is het jullie 
beurt, worden jullie uitgedaagd. 
Of je het nou leuk vindt of niet. 
“Neem de Atlas-pose aan”, luidt 
de opdracht. “Met wereldbol. 
Zonder zeuren. En graag een 
beetje heroïsch kijken.” Het 
doel? Iemand van je team moet 
de pose aannemen, waardig als 
die van de halfgod Atlas. De 
wereldbol en het drama wat 
gepaard gaat met het gewicht 
van de hemel op je schouders, 
moeten worden verzorgd door 
de teams zelf ofwel: Draag de 
wereld en kijk fotogeniek terwijl 
je faalt (of niet). 

Post 19: Draag  
de wereld...
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 “De ‘Mozes’ stopt”, vertelt Kees Alderden. “Ja, je leest het goed, we 
maken plaats voor de jeugd, voor nieuwe teams. Het is mooi geweest, 
de ‘Mozes’ doet niet meer mee.

In het begin met twee teams, de 
‘Mafkees’ en de ‘Mozes’, een keertje 
met ‘Pauls laatste bokkie’ en ‘Een van 
Dijk van een praam’. Later zijn we met 
één team doorgegaan, samen met 
broer Maarten, en nu is het klaar.”
Waarom? “Nou, een paar oorzaken 
zijn er wel te noemen. We worden 
ouder en we hebben geen zin meer in 
achterlijke opdrachten. Nou ja achter-
lijk, dat vinden wij. We gaan geen 
stom liedje zingen bij een controle-
post, gaan geen foto maken en in een 
app versturen en geen brei of ander 
frutsel ding maken voor een even-
tuele juryprijs, dus het is oké zo. Varen 
doen we graag, begrijp me goed, 
maar eigenlijk doen we dus de laatste 

jaren voor spek en bonen mee. En het 
is een geweldig feest om aan mee te 
doen. De aluminium trofee had er 
misschien nog in gezeten maar is het 
nooit geworden in de categorie ‘race’. 
En nu is het een juryprijs geworden, is 
ook goed. De helft is inmiddels wel 
van aluminium denk ik.” Die hebben 
jullie dus ook? “Natuurlijk, mijn neef 
Daniël is aluminium lasser dan is dat 
logisch toch? We hebben een mooi 
model gemaakt, een kopie van de 
houten Enthoven praam van de Histo-
rische Tuin.” En dan toch stoppen? “Ja, 
een ander probleem was ook dat er 
wat meningsverschillen kwamen in 
het team, we bleven uiteindelijk met 
vijf man over en na een sterfgeval dit 

De ‘Mozes’ stopt: “Een beetje 
jammer, maar het is goed zo”

Kees Alderden bij z’n Penta’s.

jaar waren we nog met vier. Dan is het 
niet zo moeilijk meer om plaats te 
maken voor anderen die graag mee 
willen doen.” Stop je dan met alles? 

“Nee, ik blijf betrokken, heb vier 
neven en twee nichten die allemaal 
meedoen, daarvan zijn er vijf captain 
en varen met de Penta. Er moet toch 
iets in de genen zitten, denk ik. Ik heb 
een grote voorraad Penta’s en onder-
delen en gelegenheid om wat te 
repareren, reviseren en wat onder-
houd te doen voor anderen, dus dat 
blijf ik gewoon doen zolang ik het 
leuk vind.” Zweden? “Ja, heel goede 
contacten, ik kom er al dertig jaar, en 
dit jaar heb ik eindelijk m’n droom-
motor kunnen kopen. Een echte U-21 
racer. Een unieke motor, ongeveer 
vijftig van gemaakt en ik weet van het 
bestaan van drie stuks in al die jaren 
dat ik in Zweden kom.”Hoe lang heb 
je de Pramenrace gevaren? “Vanaf 
1990 elk jaar meegedaan.” Een echte 
veteraan dus? “Ja, kan je wel zeggen. 
Ik denk dat we met een paar ‘Witte 
van Leeuwens’ en ‘De Meubeltjes’ de 
oudste deelnemers zijn.” Jammer? 
“Een beetje, maar het is goed zo.”
Team Mozes

Dit jaar houdt SPIE ook controles op leeftijd van de deelnemers. Dit 
omdat vorig jaar meerdere teams met personen onder de 18 jaar of 
kinderen hebben gevaren. Deelname met personen onder de 18 zal 
per direct resulteren in uitsluiting en toekomstige deelname aan de 
Pramenrace, omdat anders de  vergunning wordt ingetrokken.

Starten mét Penta
Om de Pramenrace In Ere te houden 
dient er gevaren te worden met een 
Penta. Dit gaat SPIE controleren aan 
het einde van de Pontsloot aan de 
rechterzijde van de sloot. Hier komt 
een ponton te liggen. Kom je met een 
draaiende Penta aan dan mag je de 
Pontsloot in. Als je geen Penta hebt, 
dan mag je de Pontsloot niet in varen 
en ben je automatisch gediskwalifi-
ceerd voor de Pramenrace! Zorg dat je 
op tijd komt. Door deze extra controle 
zal het langer duren voor dat iedereen 
in de juiste startvolgorde ligt. De 
Pontsloot in varen kan zaterdag tot 
11.45 uur.

Geld voor goed doel 
Dit jaar heeft SPIE als inleveropdracht 
voor het goede doel weer wat anders 
verzonnen. Het bestuur en de Raad 

van Twaalf willen graag dat elk team 
de klomp bij post 18 (het Rozijntje) 
vult met geld voor de Midgetgolfclub 
Aalsmeer.

Brandblusser verplicht 
Zoals het eigenlijk hoort bij elke boot 
is het bij een Praam of Bok ook 
verplicht om een goedgekeurde 
brandblusser aan boord te hebben. 
Dus haal je brandblusser uit je boot of 
auto en neem hem mee tijdens de 
Pramenrace!

Weer SPIE polsbandjes
Ook dit jaar wordt weer gebruik 
gemaakt van de SPIE polsbandjes. Zo 
kan het bestuur controleren of alle 
opvarenden van de Praam of Bok 
geregistreerde deelnemers zijn. De 
stuurman of stuurvrouw krijgt een 
andere kleur.

SPIE houdt controles op 
leeftijd

Na de ontsnapte koe van 2024 op de barbecue verorbert te hebben 
komt pramenteam ABRA-CaHaDiBa met een vervolg. Vele uurtjes 
hebben de heren, samen met hun dames, aan de stukjes vlees van de 
reusachtige zachte koe mogen knabbelen. 

Liters knoflook- en pittige chilipeper-
saus zijn erdoor gejaagd samen met 
de mooie biertjes en glaasjes rosé. 
Dit jaar is er door Partij van de Dieren 
op voorhand aangekondigd dat het 
eventueel dier wat op de bok van 
2025 staat niet opgegeten mag 
worden, maar dat is het ABRA-CaHA-

DiBa team ook niet van plan. Sterker 
nog, er is extra ‘bewaking’. Om het 
levensgevaarlijke dier heen komt een 
bataljon van verdedigers en één 
vrouw. Allen rechtstreeks uit de Efte-
ling. Met subsidie uit Den Haag. Heel 
benieuwd!
Team ABRA-CaHaDiBa

Nieuw dier bij  
ABRA-CaHaDiBa
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Het team Praam Zonder Naam nodigt u/
jou uit voor het sprookje dat geen 
happy end kreeg op zaterdag 13 

september vanaf 12.00 uur op de 
Pontweg. “Er was eens een droomhuwe-
lijk. Met witte duiven, rozenblaadjes en 

Sprookjeshuwelijk met gepaste 
ironie bij Praam zonder Naam

Langs de kant is het ieder jaar weer volop genieten van echte Aalsmeerse 
gezelligheid tijdens de pramenrace, maar meedoen leek een groep 
dames nog leuker. En dit jaar is het eindelijk zover. 

Voor het eerst doen Larissa, Milla, Loïs, 
Kicky, Nora, Lucia, Marith, Fenja, Zoë en 
Joy mee en hebben The Real Boatwifes 
opgericht: een grote, gezellige meiden-
groep, bijna allemaal uit Aalsmeer. Alle 
borrels, feestjes en lachbuien van de 
afgelopen jaren hebben de meiden 
samen gebracht tot dit topteam. Veel 
vrienden en familie doen al jaren mee 
aan de pramenrace. Zelfs de eigen 
captain heeft al meerdere keren als 
‘schipster’ op een andere praam 
gestaan. Voor een paar dames begon 
het pramenavontuur al bij de kinder-
pramenrace. Dankzij kennissen van 
Lucia kon een goede praam en een 
betrouwbare penta geregeld worden, 
waarmee The Real Boatwifes hopelijk 
zonder problemen de dag doorkomen. 
Ook is de groep gezegend met een 

paar mooie sponsoren en behulpzame 
familieleden die van alles uit de kast 
trekken: van muziekinstallatie tot 
aggregaat en genoeg drankjes en 
versnaperingen. Alles om de pramen-
race zelf tot een succes te maken. 
Tijdens de race varen de meiden met 
de geweldige schipper Johan van de 
Polder en worden de leukste nummers 
gedraaid door DJ Michael Meijer. Het 
thema van dit jaar vraagt om flink wat 
creativiteit van de breinen. Of ligt dat 
misschien toch aan de frisse, nog wat 
onervaren blik als beginnende groep? 
Een ding is in ieder geval zeker: The 
Real Boatwifes zet alles op alles om 
nergens in tekort te schieten en is 
voornemens er met elkaar een mega 
gezellige dag van te maken!
The Real Boatwifes

Start pramenrace-avontuur 
voor The Real Boatwifes

Ja hoor, hebben we nog niet genoeg prijzen tijdens de pramenrace? En toch 
komt er weer één bij. Vorig jaar heeft SPIE een model praam op de kop 
kunnen tikken, omdat een deelnemer Claudia Fijn het de SPIE gunde! 

Maar hier was nog geen bestemming 
voor. Tijdens de pramenrace van vorig 
jaar zat de jury met de handen in het 
haar met het verdelen van de prijzen. 
Omdat er zulke mooie creatieve 
pramen en bokken zijn qua opbouw, 
maar ook steeds meer met hele mooie, 
leuke en grappige teksten. Toch koos 
de jury voor de mooie opbouwen. 
Daar werd het bestuur op aange-
sproken door een jonge deelnemer 
van de pramenrace. Hij vond het gek 
dat zijn team niks had gewonnen voor 
hun slagzin op de zijkant van hun bok. 

En inderdaad het team had een hele 
grappige tekst verzonnen op het 
thema ‘Spie houd van Holland!’ Niet 
allen door dit gesprek, maar ook door 
een paar voorvallen eerdere jaren, 
ging het SPIE bestuur nadenken hoe ze 
dit in een vaatje konden gieten. En zo 
is de nieuwe prijs ontstaan: Praam 
Perkamentus. En deze is voor het team 
dat de leukste, grappigste, gevatste en 
onedelste tekst op het thema van dit 
jaar verzint. “Wij zijn benieuwd wie als 
eerste met deze nieuwe prijs aan de 
haal zal gaan”, aldus het SPIE bestuur. 

Nieuwe prijs voor pramenrace

Een wat onnozele roze zeester en een naïeve gele spons moesten van 
hun baas, een hebberige rode krab, geld verdienen door hamburgers 
te bakken. De spons zag hiervoor overal kansen, terwijl de zeester 
vaak nauwelijks begreep wat er moest gebeuren. Toch ging dit olijke 
duo op pad met spatels en frites.

Hun eerste idee was om hoog in de 
watertoren een barbecue neer te 
zetten. Van veraf kon iedereen de 
rookpluimen zien, dachten ze. Maar 
de weg omhoog was te lang en te 
zwaar. Bezoekers arriveerden niet of 
buiten adem en hadden geen trek 
meer. Het bleef stil in de toren. Geen 
burger verkocht. Een jachthaven dan?! 
Daar zijn genoeg hongerige haven-
meesters. Ze zetten hun barbecue 
neer helemaal achterop de Uiterweg. 
De geur waaide over het water, maar 
de boten voeren te snel voorbij en 
niemand kwam proeven. Teleurge-
steld lieten ze toch maar wat burgers 
achter voor de plaatselijke bewoners. 
Maar het bleef stil op de haven. Geen 
burger verkocht. 
Een parkeerplaats dan? Het Praam-
plein natuurlijk! Daar was genoeg volk 
en makkelijk bereikbaar. Maar helaas, 
niets van dat alles: Alles bleek afgezet. 
Er waren geen auto’s en geen klanten. 
Ze pakten hun spatels en frieten weer 

in. Het bleef stil op het plein. Geen 
burger verkocht. 
Teleurgesteld maar niet verslagen 
gingen de vrienden zitten bij het 
kunstbankje aan de Kanaalstraat. De 
spons wees naar een verlaten, afge-
zonken praam waar het onkruid idyl-
lisch uitgroeide. De ideale plek voor 
twee waterdieren. Als ze daar zouden 
bakken werd het vast een succes. De 
zeester begreep het plan maar half 
maar volgde de spons trouw.
En zo gebeurde het: ze haalden de 
praam boven water en zetten er hun 
grill op. Seringenkwekers, peurders en 
boeiers roken de hamburgers en 
zwaaiden hevig. Met een spatel in de 
hand en de nodige stuurmanskunst 
voeren de spons en de zeester naar 
iedereen toe en bakten de beste 
krokante burgers. Het was kokend 
druk, alle burgers verkocht. 
Moraal van dit verhaal; dat wat 
nergens lijkt te werken, werkt wel op 
een praam.

De fabel van de naïeve spons 
en de onnozele zeester

De eerste poging op de Watertoren. Foto: Patrick. 

eeuwige liefde. Maar ja, dat bleek dus 
een fabeltje”, laten Lindy, Lilian, Caro-
line, Leonie, Jessica, Barbera en Bob van 
Praam Zonder Naam weten. Toch gaat 
de liefde gevierd worden, met gepaste 
ironie. Laat voor dit sprookjeshuwelijk 
de glazen muiltjes maar thuis en zet de 

mooiste realistische bril op. Bij de liefde, 
of tenminste het idee ervan, wordt stil 
gestaan met taart, drank en een flinke 
dosis zelfspot. Verwacht een ceremonie 
vol drama, symboliek en bitterzoete 
toespelingen. Dresscode: treurige prins, 
sarcastische prinses. 
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Anno 1902

Wij wensen iedereen een héél
gezellige pramenrace & vooral 

een behouden vaart!

Na maanden van timmeren, schuren en vooral veel doorzettings-
vermogen is het eindelijk gelukt: de nieuwe houten praam van 
damesteam ‘Drink & Drijf’ is af! 

Op zondag 24 augustus liet het 
team haar met trots voor het eerst 
te water. Een bijzonder en feestelijk 
moment! De praam is niet alleen 
een resultaat van bloed, zweet en 
tranen, maar ook van de kracht van 
de Aalsmeerse gemeenschap. 
Dankzij het ter beschikking stellen 
van de loods van Aannemersbedrijf 
van der Drift Bouw kon het team 
klussen, en na een eerder artikel in 
de Nieuwe Meerbode kwam het 

team zelfs in contact met Marjan – 
een echte Aalsmeerse heldin – die 
nog een Penta ter beschikking had 
staan. Iets waar het team ontzet-
tend dankbaar voor is! “Met ‘Drink & 
Drijf’ willen wij laten zien dat gezel-
ligheid, vriendschap en doorpakken 
perfect samengaan. Want de naam 
zegt het al: naast hard werken en 
varen is er bij ons altijd ruimte voor 
een drankje en een lach. Nu de 
bouwfase achter ons ligt, kijken we 

Nieuwe praam ‘Drink & Drijf’ 
klaar om golven te trotseren

Tewaterlating van de nieuwe 
praam van ‘Drink & Drijf’.  
Foto: aangeleverd

reikhalzend uit naar de Pramenrace. 
Wij hopen dat onze nieuwe houten 
trots en onze gerenoveerde Penta 
ons ver zullen brengen op het 
water. Maar bovenal willen we 
bijdragen aan datgene wat de 
Pramenrace zo bijzonder maakt: 
een traditie waarin Aalsmeer 
samenkomt, waar vriendschap en 
plezier centraal staan, en waar 
teams het beste van zichzelf laten 
zien. Met ons harde werk en ons 
enthousiasme hopen we dat we ons 
steentje hebben bijgedragen om de 
Pramenrace in ere te houden. En 
wie weet, misschien schrijven we dit 
jaar met Drink & Drijf wel een klein 
stukje historie. Eén ding staat vast: 
wij zijn er helemaal klaar voor!”
Team Drink & Drijf!
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 Tien jaar geleden deed team Bejaardenclub ‘De Anjers’ voor het eerst 
mee. Toen nog een stuk jonger maar met een naam die anders deed 
vermoeden. 

De naam is ontstaan op een avond een 
tijdje voor de eerste race, die avond 
wilde bijna niemand van de vrienden-
groep mee uit. Dat was destijds heel 
gek, dus werd de groep door een van 
de leden meteen omgedoopt tot 
Bejaardenclub ‘De Anjers’. De eerste 
deelname van het team was tijdens de 
30e verjaardag van de pramenrace en 
geloof het of niet, het team finishte dat 
jaar als nieuwe binnenkomer op de 7e 
plaats. Dat had het veelbelovende 
begin kunnen zijn van een glorieuze 
opmars naar het podium. Maar helaas, 
het bleek meteen de beste prestatie 
en bovendien ook de enige race waar 
een eindtijd werd genoteerd. Na 
verschillende jaren van motorpech en 

zelfs een ontplofte Penta beleefde de 
bejaardenclub vorig jaar bijna het 
absolute dieptepunt. Een uur na de 
start lagen ze met zowel een niet star-
tende Penta als reservemotor nog 
steeds te dobberen aan de Pontweg. 
Al het publiek was al verdwenen en 
plannen voor een sombere aftocht 
werden in gang gezet toen wonder-
baarlijk genoeg de reservemotor weer 
begon te draaien. De dag was gered 
en het werd alsnog een groot feest, 
helaas wel weer zonder zicht op de 
finish. De hoogste tijd voor verande-
ring dus! De spaarpot die al jaren 
gevuld werd is stukgeslagen en er is 
een gloednieuwe praam aangeschaft. 
De Penta loopt weer als een zonnetje, 

Bejaardenclub ‘De Anjers’ en  
de onbereikbare eindstreep

Lukt het De Anjers om dit jaar de Pramenrace uit te varen?  
Foto: aangeleverd

er is een nieuwe reservemotor en er is 
zelfs een reserve Penta in elkaar 
gesleuteld. Er wordt hard geklust, de 
aankleding wordt naar een iets hoger 
niveau getild en het team is gemoti-
veerder dan ooit! Niets kan succes dit 
jaar in de weg staan. Alles is aanwezig 
om het fabeltje van de onbereikbare 

eindstreep nu te laten eindigen, op 
naar een race van mythische propor-
ties! En wordt de race dit jaar dan ook 
echt uitgevaren? Wie weet? Het is 
misschien een kleine stap voor de 
mens, maar een reuzensprong voor 
Bejaardenclub ‘De Anjers’.
Team Bejaardenclub ‘De Anjers’

Waar anderen zich zorgen maken over lekkende boten, hoeveel bier-
kratten kunnen we meenemen zonder te zinken of welke blauwe polo 
zullen we dit jaar nou weer aantrekken, besloot team Goud en Nieuw: 
“Nee, wij doen het duurzaam! We letten op milieu, wij gaan voor 
circulariteit!” 

Dus wat deden ze? Ze keken in hun 
archief van mytische pramenrace 
decorstukken. Wat kunnen we 

opnieuw inzetten? Het Volkswagen-
busje? De helikopter? Het Miljoenen-
jacht? De Dakota? Hmmm, dat zijn 

Team Goud en Nieuw: De fabel 
van het paard en de praam

Team Goud en Nieuw heeft het paard van Sinterklaas geleend.  
Foto: aangeleverd

allemaal niet zulke duurzame 
vervoersmiddelen. Maar wacht, we 
hadden toch nog een paard? Dat 
fabelachtige racepaard van Royal 
Ascot? Waar is dat gebleven? Opeens 
wist iemand zich te herinneren dat dit 
mythische paard aan Sinterklaas 
geschonken was. Dat arme beest 
stond sinds december te niksen in 
Spanje of in een loods aan de Zwar-
teweg, dat kan ook. Maar goed, op 
naar Sinterklaas: “Lieve Sint, mogen 
wij uw paard lenen? Pleeease?”
En Sint kan geen ‘nee’ zeggen als je 
hem een beetje lief aankijkt (behalve 
tegen Zwarte Piet, maar dat is een 
ander verhaal). Nou, paard geregeld. 
Maar dat was niet genoeg. Want team 
Goud en Nieuw dacht: “We willen niet 
varen, we willen vliegen!” Dus hup, 
vleugels maken op dat paard. En bam: 
daar verscheen Pegasus. Dames en 
heren, ik zweer het u: daar vloog het 
team, recht over de pramen heen, 
biertjes in de lucht, zonnebrillen 
scheef, iedereen met open mond. De 
jury wist niet of dit nu valsspelen was, 
of gewoon de slimste vorm van recy-
cling ooit… De fabel van het paard en 
de praam, echt waar of 13 
september?!
Team Goud en Nieuw

Give a Way weer 
collector’s item
De Give a Way is dit jaar extra 
handig. Net als elk jaar is er een 
Give a Way voor de deelnemers 
van de pramenrace. Vind jij het 
ook altijd zo vervelend als je op 
de fiets naar huis wil gaan en het 
heeft geregend? Je gaat op het 
zadel zitten en je broek is nat tot 
aan je.... Daarom dit jaar de 
unieke Aalsmeerse pramerace 
fietszadelhoes en natuurlijk in de 
Aalsmeerse kleuren: rood, groen 
en zwart! De Give a Way voor je 
team zit in de starttas die wordt 
opgehaald door de captain van 
het team tijdens het palaver. Het 
aantal zadelhoesjes is gelijk aan 
het aantal personen waarmee 
het team zich ingeschreven 
heeft. Veel plezier met dit, ook 
weer, unieke collectors item!
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PENTA-PANIEK
Toestand waarbij drie mensen tegelijk 
roepen dat het niet aan hen ligt, 
terwijl de motor weigert en de tijd 
wegtikt.

PRAMENKNIK
De universele groet tussen teams op 
het water: een subtiele knik, soms met 
een glimlach of een goedkeurende 
blik. Echte veteranen beheersen ‘m als 
een handtekening.

VAARTSVREES 
Dat kleine momentje net voor de 
start, wanneer je je afvraagt of je 
stuurmanschap wel zo’n goed idee 
was. Meestal snel verdrongen door 
een flinke dosis adrenaline en het 
plezier dat komt kijken bij elke slag.

MOTORFLUISTERAAR 
Degene die de motor toespreekt als ‘ie 
niet wil starten, met de hoop dat 
zachte woorden beter werken dan 
duwen en trekken.

FINISHGRIJNS
Die brede lach die alle inzet waard 
maakt zodra je de eindstreep op tijd 
bereikt.

DECORZIT
Een zeldzame zitplek, meestal half op 
een strobaal, tussen twee flamingo’s 
en onder een glitterboog. Ontstaat 
wanneer de decoratie voorrang kreeg 
op zitcomfort.

ROUTEORAKEL
Teamlid dat met groot vertrouwen 
beweert de route te kennen, vaak op 
basis van vaag kaartgeheugen of 
‘gevoel’. Wordt zelden tegenge-
sproken, zelfs als de bocht rechts ging.

DUBBELGANGDECOR
Verschijnsel waarbij meerdere teams 
denken een origineel thema te 
hebben, tot je naast drie andere 
teams ligt in exact hetzelfde thema.

SNACKSJAMAAN
De onmisbare figuur met een koeltas 
vol magische energie: wraps, drop, 
druiven, of koude Capri-Sun. Wordt 
spontaan toegejuicht tijdens honge-
rige momenten.

VERKLEEDKATER 
Achteraf ongemak veroorzaakt door 
te enthousiaste outfitkeuze. Komt 
voor in de vorm van schurende glit-
terbroeken, knellende pakken of snel 
vormende zweetplekken.

Praam 
woordenboek

 Lang geleden, toen de Westeinderplassen nog wild en ongetemd 
waren, leefde er een mysterieuze watergeest genaamd Praamina.  
Ze waakte over de plassen en beschermde de vissers en boeren van 
Aalsmeer. Op een dag verscheen er een kwaadaardige stormgeest, 
Vlamtoren, die de plassen wilde overnemen en de dorpsbewoners in 
angst hield.

Praamina daagde Vlamtoren uit tot 
een wedstrijd: een race over de 
plassen met pramen, de traditionele 
platbodems van Aalsmeer. De 
winnaar zou heersen over het water. 
Vlamtoren, arrogant en zeker van zijn 
overwinning, stemde toe. De dorpe-
lingen bouwden samen een prachtige 
praam voor Praamina, versierd met 
bloemen en aangedreven door een 
oude Penta-motor. Tijdens de race 

voerde Praamina opdrachten uit die 
haar kracht en wijsheid toonden, 
terwijl Vlamtoren valsspeelde en de 
regels negeerde.
Uiteindelijk won Praamina de race 
eerlijk en Vlamtoren werd verbannen 
naar de diepten van de plassen. Sinds-
dien vieren de Aalsmeerders elk jaar 
de overwinning van het goede op het 
kwade met de pramenrace, waarbij 
teams in kleurrijke pramen strijden en 

De legende van de pramenrace

Watergeest Praamina en 
stormgeest Vlamtoren:  
De strijd om de plassen.

opdrachten uitvoeren, ter ere van 
Praamina’s moed en de kracht van 
gemeenschap!

Lang geleden, of misschien was het gewoon afgelopen jaar, vertrok 
een bont gezelschap van zeven over het glinsterende water, op een 
houten vlot dat net groot genoeg was voor hun plannen, en net klein 
genoeg om avontuurlijk te blijven. 

Ze werden nergens echt verwacht, en 
toch wist iedereen dat ze zouden 
komen. Hun bestemming: de Pramen-
vallei. Een plek waar het riet verhalen 
fluistert en de lucht soms zachtjes 
verandert in goud. Arnaud had als 
eerste de geur van de vallei geroken. 
“Het ruikt naar iets wat we nog niet 
kennen”, zei hij, met zijn gebruikelijke 
glimlach die altijd leek te weten wat 
er ging gebeuren. 
Naast hem zat Rosanne, die haar 
schoenen had uitgetrokken omdat ze 
geloofde dat blote voeten sneller 
door het avontuur konden lopen. Jelle 
lag languit op het dek, zijn hand 

bungelend in het water, op zoek naar 
iets mysterieus of misschien gewoon 
een leuke steen. Heike zat vlakbij en 
hield alles in de gaten, al deed ze alsof 
ze niets zag. Ze was er, op die vanzelf-
sprekende manier waarop alleen zij 
dat kon.
Jack had onderweg een pad gevolgd 
dat alleen hij kon zien. “Rechtsaf bij 
het zingende gras”, had hij gezegd, en 
niemand had getwijfeld. Sebastiaan 
liep altijd een paar stappen achter de 
rest, niet omdat hij achterliep, maar 
omdat hij wilde dat iedereen voor 
hem ruimte had. Nigel was de enige 
die af en toe opkeek naar de lucht. “De 

De tocht naar de Pramenvallei wolken klappen straks”, zei hij ineens, 
alsof hij het weer gewoon had gere-
serveerd. En vreemd genoeg, begon 
het daarna zachtjes te waaien, precies 
goed. Onderweg ontmoetten ze een 
reiger die alleen sprak in raadselrijm, 
een boom die hun namen zong in de 
verkeerde volgorde, en een nieuws-
gierige kikker die claimde dat hij 
vroeger een prins was, maar dat 
tegenwoordig veel rustiger vond.
Toen ze de vallei binnenvoeren, werd 
het even stil. Zelfs het water hield de 
adem in. Ze keken naar elkaar, knikten 
zonder iets te zeggen, en begonnen 
meteen met wat ze altijd doen: het 
bouwen van een verhaal. Niet met 
stenen of spijkers, maar met kleuren, 
ideeën, onverwachte grappen, en een 
tikkeltje magie.
En zo begon het: De Pramenrace van 
dit jaar. Een beetje fabel, een beetje 
mythe, maar honderd procent echt.

Een golf van nervositeit trekt door de teams nu er details uitlekken 
over post 16, een beproeving die menigeen zal doen sidderen.  
Wat bekend is: er ligt een hamer. Niet zomaar een hamer.  
De hamer van Thor. 

“Er is gezegd dat slechts één team 
hem zal kunnen optillen”, aldus een 
insider met een regenjas en een 
mistige blik. “Alleen de waardigen 
zullen hem kunnen tillen. De rest zal 

falen. Genadeloos.” De organisatie 
houdt de lippen stijf op elkaar over de 
aard van de proef, maar fluistert over 
post 16: ‘oude Noorse magie’, ‘onmen-
selijke zwaarte’ en ‘een Ikea-hamer die 

Post 16 gehuld in mysterie een abonnement op de sportschool 
heeft gehad’. Geruchten gaan dat er 
dit jaar een verborgen waardigheids-
test meespeelt: alleen wie zich 
oprecht, moedig en met een smet-
teloze klomp presenteert, maakt kans 
de kracht van Thor te ervaren. Andere 
bronnen beweren dat het gewoon 
gaat om brute kracht of slim vals-
spelen en eten zich suf aan proteïne 
repen. Wat er ook gebeurt op post 16, 
het belooft legendarisch te worden.
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Lang geleden, in het Bourgondische dorpje Aelsmeer, leefde een myste-
rieus figuur die bekend stond als de Bierbaron. Niemand wist zijn echte 
naam, maar elke Pramenrace verscheen hij, gehuld in een pak van bier, 
met een gele hoed op zijn hoofd. 

Men fluistert dat hij ooit een gewone 
brouwer was, maar op de avond net 
voor de start van de Pramenrace in 

1735 tapte hij per ongeluk een magisch 
vat. Sindsdien was hij vervloekt om elk 
jaar terug te keren tijdens de Pramen-

De mythe van de Bierbaron

Het is alweer voor de vijfde maal op rij dat de deelnemers aan de 
Pramenrace dankzij de ‘drive thru’ van bakkerij Vooges met een goed 
gevulde maag aan de start kunnen verschijnen. 

Zaterdag 13 september staan de 
medewerkers van Vooges en de 
bestuursleden van SPIE klaar om 
vanuit de bakkerij in de Visserstraat te 
trakteren op lekkere broodjes, knap-
perige croissantjes, vers beleg en 
natuurlijk gezonde sapjes. SPIE hoopt 
weer veel deelnemers op allerlei 
vervoersmiddelen te mogen 
begroeten tussen 7.30 en 8.30 uur. 
Het is overigens niet de bedoeling 
dat het ontbijt ter plaatse genuttigd 
gaat worden. De tip is om twee of 
meer leden van het team naar de 
Visserstraat te sturen en dat weer 
anderen zorgdragen voor het dekken 
van de tafel of het neerleggen van 
het picknickkleed. Met meerdere 
personen komen is wel een aanrader, 
want er wordt tijdens het uitdelen 
ook een inleveropdracht bekend 
gemaakt. Veel tijd om dit nog te 
regelen is er niet echt, dus aanhoren 
en direct in actie (laten) komen. Of 
het traditionele gezamenlijke ontbijt 
nog terug gaat komen, is vooralsnog 

niets bekend. Hier wordt nog volop 
discussies over gevoerd. Feit is wel 
dat deze 13e september het eerste 
lustrum van de ‘drive-thru’ gevierd 
gaat worden en het bestuur hoopt 
(weer) verrast te worden door de 
teams tijdens dit vroege en smake-
lijke treffen. 

Belangrijk: Palaver!
Nog even ter herinnering: Een 
compleet ontbijtje geserveerd krijgen 
is natuurlijk heerlijk en belangrijk voor 
een goede start van de dag, maar 
belangrijk is vooral ook het palaver op 
vrijdag 12 september in het clubhuis 
van FC Aalsmeer aan de Beethoven-
laan vanaf 20.00 uur. Tijdens dit 
treffen wordt de ‘basis’ uitgedeeld om 
de Pramenrace te kunnen varen, 
opdrachten uit te kunnen voeren en 
te voldoen aan alle regels. En de 
startzak is weer extra gevuld met een 
leuk ‘give-a-way’ cadeau. Naar het 
palaver dus vrijdag, in ieder geval de 
captain en enkele teamleden! 

Eerste lustrum ‘drive-thru’ 
bij Vooges in de Visserstraat

Deelnemers Pramenrace
  ‘t Kleine Proostje    ‘t Molmmegoedje    ‘t Witje    (Vrij) gezellig!    10PK    

Aalsmaar Meer    Aangeschoten Wild    Abracahadiba    After-Dorst    All Stars  
  Alle bochten rechtdoor    Aprameja Jong    Aquaprama    As’t maar drijft  
  Bad girls    Baggerzakken    Beerly Afloat    Bejaardenclub ‘De Anjers’    

Beun & Kleun B.V.    Bij elkaar gepraamd zooitje    Black Pearl    Blauwe vrienden  
  Blick Black & Bjoetifoel    Blood sweat & beers    Boerritos    Bootje Import  
  Brakke praam strijders    Bubbels is de basis    Dattifloat-team    De 6 

Provinciën    De Achterste Zaal    De Afzinkers    De Barrel    De BierBaron    
De Bokkenlullen    De Borrelschuit    De Buertskippers    De Doordrinkers    
De Dubbele Bojum    De Farregatters    De Feestvaarders    De Galliers    De 
Ideale Schoonzonen    De Kale Zak    De Kleine Brug    De Kloothommels    
De Kornuiten    De Laatste Kans    De Lillike Draeck    De Linkeballers    De 
meides van...    De Meubeltjes    De Nachtwachters 2    De Natte Nellies    De 
Natte Snorretjes    De Net Nietjes    De opstoppers    De Pitspoezen    De 
Poddeworsten    De Poelbandits    De Poeltoeters    De Raketjes    De rietzeilers  

  De rode schoentjes    De stoere boere    De Tollemetuiten    De Tur-Bootjes  
  De Vlijtbuiters    De Vreemdgaanders    De Vreeselijke Vreekens    De 

Welvaartsbuikjes    De Wijzen uit het Oosten    De Zwervende Praam    DIP    
Drijvende makkertjes    Drink & Drijf    Duikbootvereniging De Gladde Snorretjes  

  Eendje kan geen kwaad    EPPP    FakeBok    Fata Morpraama    Fc Zuipschuit  
  Freddy    Fust Fanaten    Gang is allus    Ganz Geile    Gemengd Douchen   
  Goud & Nieuw    Grote spelers    Heavy Dreamers    Hengstenbal    Het 

D[r]onkere End    Kees bonkezak    Kees K en de Gotmajoor    Ketelbinkies    
Kung Fu Penta ‘s    Kurkdroog    La Banane Mont Blanc    Los Alumnos    Lust 
& bedrog    Meiden van Holland    Met een pentavaart    Mixed team van t’End  

  Mollie & co    Mooie Mannen B.V.    No stress    Ons praem    Op de valreep  
  Optimale achterblijvers    Piet Keuregies Preem    Pino    Poelparels    Praam 

zonder missie    Praam Zonder Naam    Praamangels    Praamazing Ladies    
Praamibo    Prins Albert    Proost    Prutpraam    Rentapraam    Rode lantaarn 
ll    Rondje Omweg    Simpelzat    Stenhuismaatjes    Stuurloos    T Knibbelspul  

  T Schip    T Vochtige onderkantje    Team 188    Team AB    Team hatseflats  
  Team Ome Dirk    Team Pannaakoek    Team Ramco    The Aalscoholics    

The Real Boatwives    Tied Zat    Titanic    Tot dat ‘t zinkt    Tuuteblik    Union 
Junior    Vaart lekker    Vaarwel concurrentie    Van begin tot ‘t end    Vitanic  

  VolGas    Von Penta    Vrouwmiboot    Waterpas    Westwijnders    Wij(n) 
gaan nat    Wrakhout    Zwarte ruiter

race... om bier te schenken aan de 
dorstigen, feestvreugde te verspreiden 
en te racen. De legende zegt: Wie de 
Bierbaron verslaat in de race, zal een 
jaar lang geen kater kennen. Maar wie 
zijn pad kruist zonder te toosten, zal 
verdwalen in de mist van de ochtend. 
Zijn praam, De houten Vatmobiel, vaart 
op gist en goede moed, aangedreven 
door gezang en liters gerstenat. Tot op 

de dag van vandaag wordt elk jaar 
tijdens de pramenrace van Aelsmeer 
gezocht naar de nieuwe Bierbaron. 
Sommige zeggen dat de geest van de 
oorspronkelijke baron over gaat op 
degene die het hardst feest, het snelst 
vaart, en het luidst lacht. “Drink met 
verstand, race als een beest en vrees de 
baron die nooit is geweest!” 
Team De bierbaron
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 Toeval of toch niet. Ooit begon de illegale pramenrace met drie 
pramen. Wat wil het toeval: tijdens het Flower Festival afgelopen juni 
lagen er drie pramen bij de Historische Tuin en toonden de pracht en 
praal  van de tuinbouwsector op de pramen. Ooit is het begonnen 
met aardbeien en groen op de eilandjes in de Westeinder. De pramen 
brachten dat pracht naar de veiling.  

In 2026 willen de initiatiefnemers van 
Pracht & Praam met minimaal vijftien 
pramen gestalte geven aan deze 
presentatie. De pramen worden in 
samenwerking met sponsoren en 
studenten omgetoverd tot kleurrijke 
pramen vol bloemen en planten. 
Maar dan moeten de eigenaren van 
die pramen, vletten en wat nog meer 
voldoet aan de eisen van de SPIE zich 
wel melden. Dus pak je laptop, tablet 
of smartphone en meld je aan via 
infopracht&praam@gmail.com. 
Aanmelden en de praam afleveren 
en ophalen is alles wat de deelne-
mers zelf moeten. Voor de aankle-

ding wordt zorg gedragen. Misschien 
dat de initiatiefnemers nieuwe deel-
nemers nog uitdagen voor een 
tochtje over de Ringvaart, maar meer 
zal het niet zijn. Tenzij je graag zelf de 
handen uit de mouwen wilt steken 
en mee komt werken om de praam 
met pracht te versieren. Onderne-
mers die Pracht & Praam een mooi en 
leuk initiatief vinden en wel de 
bloemen en planten willen spon-
soren, kunnen ook per mail contact 
opnemen, graag zelfs. Het bedankje 
zal in ieder geval een uitnodiging 
voor de opening van het Flower 
Festival zijn.

Deelnemers en sponsors voor 
Pracht & Praam gezocht

Pracht & Praal op de Historische Tuin in 2025. Foto: aangeleverd

 Is het waar of is het een fabel: “Na bijna 40 jaar aan boord, meren wij 
definitief aan”, zo deelt Mixed team van ‘t End mede. “En dan kijk je 
achterom en zie je de ruim 35 jaar die aan je voorbij gevaren zijn.

Want wat in 1989 begon met een 
simpele spijkerbroek en een rood 
shirt, groeide uit tot een bont, muzi-
kaal en legendarisch pramenrace-
avontuur. Vijftien jaar voeren we met 

twee pramen tegelijk: met ‘De Wieven 
van ’t End’ en ‘De Mannen van ’t End’, 
zo waren we jarenlang een vaste 
waarde op het water. 
Later voeren we trots verder als het 

Mixed team van ‘t End: “We 
stoppen op ons hoogtepunt”

Team Mixed van ‘t End: De verkleding werd steeds creatiever. 
Foto: aangeleverd

‘Mixed team van ’t End’, met minstens 
zoveel sfeer, kleur en gezelligheid.
De verkleding werd steeds creatiever, 
de muziek harder, de sfeer en vriend-
schap hechter. Inderdaad, we hebben 
genoten van elk thema, elke golf, elke 
regenbui, elke zonnestraal en elk 
gebroken spietje. Ook mochten we 
door de jaren heen allerlei prijzen in 
ontvangst nemen, van het ‘pondje 
paling’ tot de ultieme bekroning voor 
‘de gezelligste praam’, en met onze 
stoere en roestige ‘Steam Punk-outfit’ 
als absoluut hoogtepunt! Maar na zo’n 
35 prachtige edities vinden we het 
moment daar: We stoppen op ons 
hoogtepunt. Met alleen maar mooie 
herinneringen, kijken we terug op een 
onvergetelijke tijd. Onze vele dank 
gaat uit naar de organisatie, alle vrij-
willigers, onze eigen Cap Kees en 
iedereen die met ons heeft meege-
varen, gelachen, gedanst of toege-
juicht vanaf de kant. Ook dank aan alle 
andere knotsgekke pramen, zonder 
jullie was het lang zo leuk niet 
geweest! We meren na deze editie 
definitief aan, maar de Pramenrace 
blijft voor altijd in ons hart en wij 
blijven fan!”
Mixed team van ‘t End

De Poddeworsten 
en de mythe 
van de 15e 
pramenrace

Men fluistert dat dit jaar, bij de 
vijftiende Pramenrace van de 
Poddeworsten, de oude Grieken 
terugkeren in Aalsmeer. Twaalf 
Griekse stervelingen stappen in 
hun praam, maar onder hen 
waakt Renégyros: Ρενεγυρος, de 
Gyrosgod. Hij draagt het heilige 
gyrosspit dat nooit leegraakt en 
verandert water niet in wijn maar 
Poelwater in de godendrank 
Mythos. De geur van vlees zal 
over de plassen waaien en 
hongerige toeschouwers lokken 
naar de kade. Sommigen zeggen 
dat de Poddeworsten niet varen, 
maar drijven op de kracht van 
gyros en bier. Eén ding staat vast: 
wie de race aanschouwt, zal 
getuige zijn van een mythe in 
wording. Yamas (proost)!
De Poddeworsten
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Reglement Pramenrace

Fabels en Mythes
E E R G O D E N L E D L

G D J U H L T H A H I O

V R N K U E A E A T E V

E S I E O T L A H Y R S

R A M E G O A D R M E I

K G A P K E R N E O N N

L E B A F S L P V N M E

A S Y M B O L I S C H K

R O M E I N S R K A M E

I F I C T I E F L E N T

N R U U T L U C O R A E

G V E R H A A L V C E B

BETEKENISVOL
CULTUUR
DIEREN
FABEL
FICTIEF
GODEN
GRIEKS
HELDEN
LEGENDE
MORAAL
MYTHE
NATUUR
ROMEINS
SAGES
SPROOKJE
SYMBOLISCH
VERHAAL
VERKLARING
VOLKSVERHAAL.
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Oplossing:

Oplossing:

1.	 De Aalsmeerse Pramenrace wordt in zijn 
geheel gevaren op vrijwillige basis met 
een vaartuig dat in de volksmond wordt 
aangeduid als PRAAM of BOK (hout of 
aluminium). Tijdens de “race” bestaat de 
bemanning van de praam/bok uit 
tenminste zes personen, de stuurman, is 
de persoon die de penta bedient, die 
minimaal achttien jaar oud moet zijn, 
daaronder begrepen. De bemannings-
leden dienen minimaal achttien jaar te 
zijn en dienen minimaal in het bezit te 
zijn van een zwemdiploma A.

2.	 Deelname aan de pramenrace geschiedt 
geheel op eigen risico en aansprakelijk-
heid. De organisatie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor geleden schade in 
welke vorm dan ook. Wij adviseren u 
goed verzekerd de “race” te varen en een 
eigen WA verzekering af te sluiten voor de 
praam/bok en voor de aanwezige 
bemanning.

3.	 De praam/bok dient in goede conditie te 
zijn om te mogen varen. Op beoordeling 
van het bestuur van de SPIE of de 
gemeente Aalsmeer, kan er besloten 
worden dat een praam/bok niet voldoet 
om mee te kunnen varen.

4.	 Voor het voortbewegen van de praam/
bok mag slechts, naast menselijke kracht, 
gebruik worden gemaakt van een authen-
tieke 4 pk PENTA U21 buitenboordmotor. 
Wanneer een praam/bok zonder penta 
aan de start verschijnt zal deze niet mee 
mogen doen met de race en de start 
moeten verlaten. Indien er met meerdere 
penta’s tegelijk wordt gevaren betekent 
het uitsluiting van de snelheid prijzen. Als 
brandstof mag alleen mengsmering 
worden gebruikt. Voor aanvang van de 
race kan een (technische) controle 
plaatsvinden.

5.	 Het is toegestaan een ander type buiten-
boordmotor dan een penta als reserve 
aan boord van de praam/bok te hebben. 
De maximale PK van de reserve buiten-
boordmotor is 6pk. Deze mag na de start 
slechts in geval van pech en noodge-
vallen worden gebruikt. Het is ook toege-
staan een reserve penta aan boord van de 
praam/bok te hebben. Echter betekent 
het gebruik van een reserve penta of 
ander type buitenboordmotor automa-
tisch diskwalificatie van de race. Voor het 
meedingen naar de snelheid prijzen ben 
je verplicht om met de bij de start geïn-
stalleerde penta de finish te halen.

6.	 Het is niet toegestaan de brandstoftank 
bij te vullen met een in bedrijf zijnde 
Penta, eveneens een in bedrijf zijnde 
aggregaat.

7.	 Electra haspels moeten volledig uitgerold 
worden in verband met spoeling/
brandgevaar.

8.	 Het is niet toegestaan open vuur aan 
boord van de praam/bok te hebben.

9.	 Elke praam/bok dient voldoende blus-
middelen (minimaal 1 brandblusser) en 
drijfvermogen voor elke opvarende aan 
boord te hebben. Het advies van de 
brandweer is dat de blussers een geza-
menlijke capaciteit moeten hebben van 
8A/68B. Voor een poederblusser is dit 2 
kilo en voor een sproeischuimblusser is 
dit 3 liter.

10.	Alle deelnemers zijn verplicht zich te 
houden aan het geldende binnenvaart-
politiereglement en moeten de aanwij-
zingen van politie, handhaving, brand-
weer en medewerkers van SPIE strikt en 
direct uit te voeren.

11.	Het is niet toegestaan in te halen in door-
vaarten en/of sloten.

12.	Elk team dient het hen toegewezen start-
nummer voor de jury en voor de controle-
posten te allen tijde duidelijk zichtbaar 
aan beide voorzijden van het settelboord 
(links en rechts) van de praam/bok te 
hebben aangebracht. Als dit niet het 
geval is dan zal het team niet in de uitslag 
worden opgenomen.

13.	Alle, door SPIE aangegeven controle en/of 
opdracht posten, moeten door de teams 
worden aangedaan en opdrachten 
dienen te worden uitgevoerd.

14.	Items die voor opdrachten moeten 
worden ingeleverd, zullen niet worden 
teruggegeven aan de teams.

15.	De captain/contactpersoon is te allen 
tijde verantwoordelijk voor de uitlatingen 
en gedragingen van zijn opvarenden.

16.	Misdragingen, hieronder is begrepen het 
misbruik van alcohol, drugs of andere 
stimulerende middelen of ander over-
matig, laakbaar, aanstootgevend gedrag 
en presentatie, kan diskwalificatie en/of 
uitsluiting tot gevolg hebben. Eén en 
ander is slechts ter beoordeling van het 
bestuur en zal achteraf schriftelijk worden 
bekendgemaakt, ook als er sprake is van 
grove schending van het reglement, de 
voorschriften, publiekelijk tijdens of na de 
race.

17.	Het is niet toegestaan na de finish nog 
muziek aan te hebben op het vaartuig en 
de geluidsboxen moeten voor afmeren 
op het praamplein naar binnen zijn 
gericht.

18.	Een reclame-uiting is alléén toegestaan 
aan weerszijden van de praam/bok waar 
één bord van max. 60 x 40 cm bevestigd 
mag worden, bij meerdere uitlatingen 
volgt diskwalificatie.

19.	Het is verboden afval of andere materi-
alen in het water te gooien. Effecten (bijv. 
confetti) dienen van biologisch afbreek-
bare aard te zijn, zonder dat deze overlast 
veroorzaken. Bij verlies van materialen die 

u heeft gebruikt, dient u deze zelf te 
verzamelen en af te voeren. (Aan het 
einde van de race kunt u deze bij de 
bestaande vuilnisbakken/containers 
deponeren). Indien het bestuur van “in 
het water gevonden materialen” duide-
lijke aanwijzingen heeft wie deze materi-
alen in het water heeft achtergelaten, 
pleegt die persoon een milieudelict, en 
zal hiervoor een boete/factuur ontvangen 
van minimaal € 250,- en maximaal € 
1.000,- excl. btw.

20.	Inschrijven voor de pramenrace wordt 
digitaal gedaan via het inschrijfformulier 
op de website www.pramenrace.nl. 
Inschrijven kan tot het moment dat het 
aantal plekken vergeven is of anders tot 
uiterlijk 3 weken voor de pramenrace.

21.	Annuleren van de inschrijving kan tot 
uiterlijk 3 weken voor de pramenrace. 
Alleen indien tijdig geannuleerd, wordt 
het inschrijfgeld teruggestort.

22.	Wijzigen van de inschrijving kan tot uiter-
lijk 3 weken voor de pramenrace.

23.	Betalen van de pramenrace gebeurt 
uitsluitend via het inschrijfformulier en de 
bijhorende betaallink dan wel via een 
ontvangen betaallink van het bestuur. 
Contante betalingen worden niet 
geaccepteerd.

24.	Het bestuur heeft te allen tijde het recht 
om de categorie aan te passen indien 
noodzakelijk.

25.	Op het niet nakomen van de voor-
waarden in het ‘Reglement Pramenrace’ 
volgt diskwalificatie en naarmate de ernst 
van het niet naleven van de voorwaarden 
een eventuele uitsluiting voor het 
volgende jaar.

26.	Bij meningsverschillen over de uitleg van 
dit reglement, de opdrachten of uitslagen 
beslist het SPIE bestuur. Over het besluit 
van het bestuur is geen beroep en/of 
correspondentie mogelijk.

27.	De Pramenrace is een openbaar evene-
ment en door deelname aan de Pramen-
race gaat een ieder akkoord met het vrij 
publiceren van beeld en geluidsmateriaal.

28.	Dit ‘Reglement Pramenrace’ is vastgesteld 
op 14 februari 2025 door het bestuur van 
de Stichting Pramenrace In Ere het “SPIE” 
bestuur en is dan ook per 14 februari 
2025 direct in werking getreden.

29.	Wanneer er wordt aangegeven akkoord 
te zijn met het reglement, geeft het team 
aan op de hoogte te zijn wat er met 
persoonsgegevens gebeurt en gaan 
akkoord met de privacyverklaring.

Het SPIE bestuur
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De zon scheen, de mist trok op en 
een merel zong zijn lied. Op de West-
einderplas fluisterden de golven 
elkaar lovende woorden toe over de 
Vreeselijke Vreekens. Het zou zomaar 
een begin van een mythisch verhaal 
kunnen zijn over dit heldenteam dat 
ook dit jaar met twee nieuwe en in 
totaal 17 bemanningsleden zal deel-
nemen aan de pramenrace. Ter voor-
bereiding op de tocht der tochten 
vergaderen de Vreeselijken traditie-
getrouw slechts één avond. De 
vergadering werd geopend met de 
woorden: “Ken uw klassiekers” en de 
vraag welke mythe of fabel het beste 
bij het team past? Het team is ooit 
opgericht door twee broers wat doet 
denken aan de vergelijking met 
Romulus en Remus, maar bij de 
Vreekens is er geen enkele vorm van 
onderlinge strijd. Deze klassieker viel 

af. Eigenschappen als scherpzinnig-
heid, vindingrijkheid en uithoudings-
vermogen van de Griekse held Odys-
seus zijn zeker van toepassing op alle 
Vreeselijken, maar het feit dat hij na 
de Trojaanse oorlog 9 jaar nodig had 
om zijn thuishaven Ithaka te bereiken 
is het team vreemd. “Wij varen moei-
teloos van Pontweg naar Praamplein 
en opdrachten hebben nog nooit 
een obstakel gevormd. Daarom viel 
ook deze mythe af, net als fabel van 
De Haas en de Schildpad. Wij hebben 
geen slimme truc nodig om een 
wedstrijd te winnen. Buurters doen 
ook niet aan mooipraterij dus de Vos 
en de Raaf past ons ook niet.” Het was 
vrij eenvoudig om uit alle fabels en 
mythen een klassieker te kiezen die 
fabelachtig bij de Vreeselijken past, 
waar de outfit op afgestemd kan 
worden en zelfs een prachtig wapen-

schild voor is gemaakt.
Het verdelen van taken zoals: wie 
regelt de kleding, catering, muziek en 
opdrachten, ging een enkele keer 
onder protest, maar dit agendapunt 
verliep zoals altijd zonder problemen. 
De doos van Pandora blijft bij de 
Vreeselijken dicht! Tijdens de rond-
vraag werden nog nieuwtjes van 
enkele vriendengroepen besproken. 
Hoe staat het bijvoorbeeld met de 
nieuwbouw van een aluminium 
praam? De teamleden waarderen het 
enorm dat teams hun best doen en 
zelfs diep in de buidel willen tasten 
om mee te blijven doen aan deze 
heroïsche tocht, maar volgens de 
mythe van de houten praam blijft 
aluminium toch een beetje surro-
gaat! En is het waar, dat sommigen 
voor het laatste jaar meevaren of is 
hier sprake van een gevalletje 

‘Heintje Davids’ en moeten de 
geruchten naar het rijk der fabelen 
verwezen worden? De leden van de 
Vreeselijke Vreekens zijn altijd posi-
tief geïnteresseerd in het wel en wee 
van hun vriendengroepen, hoewel er 
uiteraard maar één de leukste, de 
beste en grappigste kan zijn. Een 
groep waar: “Schat ik kom zo,” in de 
praktijk betekent dat je nog uren bij 
je vrienden blijft hangen. Een groep 
die een klasse apart is en waar 
iedereen bij wil horen. Zo’n mythi-
sche groep als de Vreeselijke 
Vreekens, die tot één van de klassieke 
deelnemers van de pramenrace 
behoort. Bent u zaterdag als 
toeschouwer dus op zoek naar echte 
mythische helden? Ken dan uw 
klassieker(s)...

De Vreeselijke Vreekens

Team de Vreeselijke Vreekens: “Ken uw klassiekers”

Net als dat alchol achter het autostuur op de weg verboden is, mag het ook 
niet voor de Penta op het water. Dus zaterdag moet de schipper alcoholvrij 
zijn. Om discussies voor te zijn: wie is nou de schipper. Volgens de dikke van 
Dale is de schipper de gezagvoerder op een boot/schip. Volgens SPIE is de 
schipper, diegene die de Penta bestuurd, dus de Penta bestuurder. Heeft 
jouw praam/bok, meerdere Penta’s dan heb je ook meerdere Penta bestuur-
ders en meerdere mensen die géén alcohol mogen nuttigen. De Penta 
bestuurder (of één van de Penta bestuurders) moet ook de andere kleur pols-
bandje om doen welke het team krijgt bij het palaver. Voor de duidelijkheid; 

de persoon die de andere kleur polsbandje heeft dan de rest van het team, 
staat voor de Penta en drinkt tijdens de Pramenrace géén alcohol. Mocht de 
Penta bestuurder gecontroleerd worden door de politie en wordt geconsta-
teerd dat er alcohol is gedronken, worden direct maatregelen genomen door 
de politie en door SPIE. Het bestuur zal het team voor dit jaar diskwalificeren 
en het gehele team mag niet meevaren met de race van 2026 (ook niet onder 
een andere naam). Nog wel even dit: Deze regel in het reglement is er niet 
om te pesten, maar het gaat om de veiligheid. De veiligheid van je team 
genoten, je mede deelnemers en uiteraard de veiligheid van jezelf!

De Vreeselijke Vreekens in actie. Foto: aangeleverd

Alcohol en varen gaan ook dit jaar niet samen!
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SPIE heeft enkele nieuwe bestuursleden erbij dit jaar, daarom weer 
een vragenrondje over van alles wat wel en niet met de Pramenrace te 
maken heeft, om ze allemaal beter te leren kennen.

ARNAUD BROUWER
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
Ik ben er een van Harm uit het 
Farregat en Marjan van t’end van de 
Buurt. Wij hebben een jachthaven, 
waar ik graag werk. Hiernaast zit ik al 
18 jaar in SPIE. Ook mag ik graag de 
personal assistent van Sinterklaas 
zijn. Ook help ik bij Vuur en Licht op 
het water om de pontons op zijn plek 
te leggen en de veiligheid te garan-
deren. En wandelen doe ik heel graag 
tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, 
daar gaan altijd wel veel trainings-
uren aan vooraf. Ik verveel me niet 
echt!

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Ik mag al een paar jaar voorzitter zijn 
van deze fijne groep mensen. Wat ik 
allemaal doe? Ik maak de themafilm 
voor de feestavond, ook maak ik de 
Palaverfilm, waar alle opdrachten en 
de route wordt uitgelegd aan de 

captains en stuurlui op de vrijdag-
avond bij FC Aalsmeer. Verder vooral 
dingen regelen en bestellen als voor-
beeld: de toiletten en containers, de 
prijzen, de give away, enz. Kortom 
van alles wat.

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Dat is wel een moeilijke vraag, want 
er zijn zoveel leuke en mooie mythes 
over de gehele wereld! Maar ik hoop 
iets uit het oude Griekenland met 
goden of over de Vikingen, dat is ook 
altijd een succes. Ik weet dat het een 
hele klus gaat worden voor de jury!!

ROSANNE VERGOOSSEN
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
De familie van mijn vaderskant komt 
oorspronkelijk uit het zuiden van het 
land, maar mijn vader is op jonge 
leeftijd naar de Hornmeer verhuisd. 
Mijn moeder is opgegroeid aan de 
Oosteinderweg. Veel Aalsmeerders 

kennen mijn moeder als de gymjuf 
van de basisschool. In mijn dagelijks 
leven ben ik veel met cijfers bezig 
door mijn werk in de financiële 
branche. Verder besteed ik mijn tijd 
graag aan sporten, familie en 
vrienden.  

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Mijn officiële functie binnen de SPIE 
is penningmeesteres. Ik maak een 
overzicht van de verwachte inkom-
sten en uitgaven voor het betreffende 
pramenracejaar. Ik zorg dat alle 
facturen betaald worden en alles 
goed is vastgelegd. Het verwerken 
van de gegevens van alle sponsoren 
is een groot onderdeel. Daarnaast 
spring ik graag bij waar het nodig is. 
Ik vind het leuk om mee te denken 
met thema’s en opdrachten.  

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Ik hoop creaties te zien van het 
Monster van Loch Ness, BigFoot en 
Pegasus. Daarnaast lijkt het mij leuk 
als een team iets doet met de Fabel-
tjeskrant, een leuke jeugdherinnering

NIGEL DROOG
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
Officieel komt mijn familie niet uit 
Aalsmeer, maar het voelt inmiddels 
als een echte thuisbasis. Mijn vader, 
Ab Droog, verhuisde op zijn zestiende 
naar de Stommeerweg en woonde 
daar tot zijn dertigste. Inmiddels 
werkt hij al zo’n 50 jaar op de Bloe-
menveiling, Aalsmeers trots natuur-
lijk! Mijn moeder Jacqueline is 
geboren in Amsterdam, maar bracht 
vanaf jongs af aan haar zomers door 
bij de Watersport Vereniging Aals-
meer. En tot op de dag van vandaag 
is dat eigenlijk nog steeds zo. Zelf heb 
ik een groot deel van mijn jeugd in 
Aalsmeer doorgebracht. De Pramen-
race speelde vroeger al een grote rol 
bij ons thuis. Toen mijn zus en ik nog 
klein waren, voer mijn moeder mee 
met een damespraam. Later nam 
mijn vader het stokje over in een 
snelheidsteam. Voor ons was de 
Pramenrace ieder jaar weer een 
hoogtepunt. En eigenlijk is dat nog 
steeds zo. 

Vervolg op volgende blz.

Nieuwe en bekende gezichten in het bestuur van SPIE





30

Vervolg van vorige blz.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Stil-
zitten is niks voor mij; ik ben het liefst 
lekker bezig. En als het even kan, ben 
ik te vinden op het water. Met de boot 
erop uit, dat is voor mij ultiem 
genieten.

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Ik ben pas net begonnen bij SPIE, 
waardoor ik op dit moment nog geen 
vaste taken heb. De eerste tijd staat 
vooral in het teken van leren en 
kennismaken met de organisatie. Ik 
had van tevoren nooit verwacht dat er 
zoveel bij kwam kijken; er schuilt echt 
veel meer achter dan ik dacht. Dit jaar 
werk ik samen met Jack aan het trans-
port. We staan nog aan het begin, dus 
er valt nog veel te ontdekken en te 
leren. Naarmate het jaar vordert, 
zullen we de taken steeds duidelijker 
gaan verdelen richting volgend jaar. 

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Het lijkt mij leuk wanneer een oude 
mythe in een modern jasje wordt 
gestoken. Ik ben erg benieuwd wat de 
teams dit jaar allemaal bedacht 
hebben, de creativiteit verrast me elk 
jaar weer! 

SEBASTIAAN RAMP
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
Ik ben er ientje van de familie Ramp, 
een achternaam die ik met trots 
draag! Geboren en getogen in Aals-
meer, waar ik mij al jaren thuis voel. 
Naast de organisatie van de Pramen-
race ben ik sinds mijn achtste jeugdlid 
van de scouting, waar ik vanaf mijn 
vijftiende tot heden leiding ben. Ik 
organiseer, faciliteer en ondersteun 
daarnaast meerdere evenementen op 
vrijwillige basis in Aalsmeer. Hoe mooi 

is het als je uiteindelijk van je passie, 
je beroep kan maken? Nou, aan dat 
avontuur ga ik nu beginnen als 
evenementencoördinator voor de 
gemeente Aalsmeer vanaf oktober 
aanstaande.

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Ik ben in 2018 algemeen bestuurslid 
geworden, in 2019 secretaris en naast 
die functie in 2022 vice-voorzitter 
binnen de SPIE. Ik regel de vergun-
ningen, contact met de gemeente, 
veiligheidscoördinator, medewerkers 
en een deel van de administratieve 
zaken. Op de dag van de race zelf hou 
ik mij ook bezig met het logistieke 
gedeelte.

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Ik hoop op eigen verzonnen fabels en 
mythes! Een verzonnen verhaal over 
een inwoner van Aalsmeer, een fabel 
dat zou spelen vanuit vroeger, of een 
vertoning van een legendarische 
gebeurtenis van het team zelf.

HEIKE KOOMEN-POUW
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
Ik ben er eentje van Ria Pouw. Mijn 
familie is opgegroeid in Amstelveen. 
Ikzelf ben opgegroeid in de kop van 
Noord-Holland om rond mijn zesde 
naar Rijsenhout te verhuizen. 
Vandaaruit vlieg je dan uit naar de 
dorpen daarom heen. Eerst voor sport 
en scouting, later natuurlijk voor Bon 
Ami, de feestweek en alle leuke 
feestjes van Aalsmeer. En in de Praam 
heb ik dan ook mijn man ontmoet, 
inmiddels 17 jaar geleden. Hij is wel 
‘geboren-en-getogen’ in Aalsmeer. 
Buiten de Pramenrace ben ik moeder 
van twee mooie meiden en werk ik als 
Teamleider Credit Control. Ik sport 
graag en ben aan het trainen voor een 
GymRace. 

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Ik ben onderdeel van het Secretariaat. 
Van alles moet er zoal gedaan 
worden, agenda’s en notulen van de 
vergaderingen, actielijsten beheren, 
datums inplannen, de mailbox 

bijhouden, formulieren en docu-
menten opstellen. Maar ook van alles 
rondom de inschrijvingen, ontbijt en 
wedstrijdsecretariaat. Al moet ik 
zeggen dat we onderling veel acties 
verdelen en we nog weleens wisselen 
van wie wat precies doet. Zo leer je 
elk jaar weer wat nieuws!

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Ik vind Zeemeerminnen altijd een 
bijzonder fenomeen. Met een groot 
vraagteken: is het nou waar, zou het 
echt kunnen of heb ik vroeger te veel 
Ariel gekeken en ben ik aan het 
wegdromen? De krachtige stem van 
de syrenes, welke doen lijken alsof het 
de allerliefste vrouw-vissen zijn, maar 
ondertussen sleuren ze je mee naar 
de bodem van de zee. En de traan van 
een zeemeermin, wat voor wonderen 
die wel niet allemaal kan verrichten. 
Een fantastische combinatie tussen 
ons mensen en de mooie 
onderwaterwereld.

JACK WEIJ
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
Ik ben geboren en getogen in ‘t 
Farregat. Mijn opa had daar met mijn 
vader en ooms een kwekerij. Inmid-
dels woon ik met mijn vrouw en 
kinderen in Kudelstaart. We hebben 
met de familie en vrienden 25 jaar 
met de praam van m’n opa met de 
Pramenrace meegevaren onder de 
naam de Weijekoppen. Uiteindelijk 
gaf de hogervorst uit ‘55 het op en 
hebben we deze in 2017 definitief uit 
het water moeten halen. In het dage-
lijks leven werk ik al ruim 20 jaar bij 
FIQAS in Aalsmeer. Ik hou van 
sporten, zoals Crossfit, fietsen en 
hardlopen. Daarnaast heb ik twee 
sportieve tieners dus ben ik ook regel-
matig naast de velden te vinden.

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Ik ben dit jaar vers bij het bestuur 
gekomen en we zijn nog zoekende 
naar de nieuwe invulling van de 
verschillende functies en taken 
binnen het bestuur. Dit eerste jaar 
heb ik me met Nigel gestort op een 
deel van de logistiek. Er komt meer 

logistiek kijken bij de Pramenrace dan 
je op het eerste gezicht zou zeggen.

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Welke mythe of fabel maakt me niet 
zoveel uit. Ik hoop vooral veel mooie 
en creatieve vertolkingen van de 
verschillende teams te zien. Ik weet 
hoeveel tijd en moeite er in een leuk 
thema kan gaan zitten, inclusief tech-
nische hoogstandjes om alle opbouw 
toch onder de lage bruggen door te 
krijgen. 

JELLE PIET
Van wie ben je d’r ientje en wat 
doe je buiten de Pramenrace?
Ik ben geboren in de Weteringstraat 
in Aalsmeer, twee huizen naast café 
Joppe. Een geboren en getogen Aals-
meerder dus, dat kan ook niet anders 
met de achternaam Piet. Die familie is 
zo groot dat ik niet eens weet hoeveel 
verschillende takken er inmiddels 
rondlopen en wat ze allemaal doen. Ik 
werk zelf inmiddels alweer vijftien jaar 
bij de politie in de Eenheid Den Haag. 
Altijd druk en heel divers! Het is heer-
lijk om niet te weten hoe je werkdag 
er uit komt te zien! Naast de Pramen-
race ben ik ook al jaren actief voor de 
Sinterklaasintocht in Aalsmeer. Ik 
moet mijn achternaam toch een 
beetje eer aan doen... 

Wat is jouw functie binnen de 
SPIE en wat doe je allemaal?
Ik hou me bezig met de route en de 
posten/opdrachten. Ik hoop dus dat 
de route dit jaar weer bevalt en jullie 
enorm veel plezier gaan hebben met 
alle opdrachten. De opdrachten 
verzinnen we allemaal samen en we 
helpen elkaar verder waar dat kan.

Welke Mythe hoop je zaterdag 
te zien?
Ik hoop vooral dat de creativiteit weer 
hoog is dit jaar. Het thema leent zich 
er perfect voor om helemaal los te 
gaan met creaties. Het zou leuk zijn 
als er teams zijn die juist niet de voor 
de hand liggende mythes hebben 
gekozen, zoals Griekse of Noorse 
mythologie, maar gaan in de richting 
van de Aztecen of kiezen voor een 
mythisch wezen zoals de Yeti/Bigfoot.

Nieuwe en bekende gezichten in het bestuur van SPIE
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 Aalsmeer gaat weer groots gemaakt worden. De Aalsmeerse praam 
‘Make Aalsmeer Great Again’ gaat er voor zorgen dat Aalsmeer weer 
the place to be wordt voor alle Aalsmeerders en bewoners in de 
omstreken. 

Het lijkt erop alsof vroeger alles beter 
was. ‘Make Aalsmeer great again’ gaat 
er daarom voor zorgen dat de Aals-
meerse jeugd dit ook allemaal gaat 
beleven. Als eerste gaat de Zijdstraat 
aangepakt worden. In het voorste 
gedeelte komt in de KIK winkel, die 
een nieuwe bestemming krijgt op 
Schipholrijk, een patatzaak die door de 
broers Ed, Hans en Wim Tromp wordt 
gerund. Ook komt er een fusie van de 
shoarmatent Shinx en de Chinees Tang 
waar men 24 uur per dag terecht kan 
voor overheerlijke gerechten waar een 
hoop papa’s en mama’s mee zijn opge-
groeid. En voor de groente kan je weer 
terecht bij de Keurtuin want het 
pandje staat toch ook in de verkoop. In 
het achterste gedeelte van de Zijds-
traat komen eindelijk een paar leuke 
horecatentjes, onder andere de 
Pannebar en Lions Disco in samenwer-
king met Bon Ami zullen in het oude 
pand van Dames een mooie bar 
maken en een dansvloer bouwen met 
glitterbollen waar gewoon iedere 
zondagmiddag om 14.00 uur gestart 
wordt met een Happy hour en een 
muntje bij de deur krijgen. Ook kan in 
deze ruimte een film worden gekeken 
zoals vroeger in de Drie Kolommen. 
Om de week komt er een bandjes-
avond bij de molen en kunnen hier 
doordeweeks heerlijke broodjes op het 
terras besteld worden.  Ruud van de 
Kaar zal een nieuw pand betrekken 
waar vroeger rijwielhandelaar Spreij 
was gevestigd en waar al vergunning 
voor is afgegeven. Aalsmeerders gaan 

weer leren dansen! De straat wordt 
ook weer opgeknapt met een Walk of 
Fame, want Show Bizz City komt terug 
in het kleine sleutelwinkeltje van Van 
Iperen. De bewoners van de straat zijn 
al een petitie begonnen om dit zo 
snel mogelijk weer te laten beginnen. 
En verandert er nog wat aan de feest-
week? Ja natuurlijk, de vrijdag voor de 
verlichte botenshow zal het Corso 
defilé worden afgenomen in het 
bijzijn van Koning Alex waarna ook 
het brandweervoetbal op het Raad-
huisplein zal herleven. In de avond 
wordt de verlichte wielerronde door 
het dorp gereden en kunnen bomme-
tjes gemaakt worden naast de brug 
van het gemeentehuis waar de VIBA 
voor deze gelegenheid is herbouwd. 
Tussen de ronde door zal onder 
toeziend oog van Floortje de Miss 
praam weer worden verkozen, zodat 
die de volgende dag weer in de jury-
boot kan meevaren. En waar iedereen 
het toch nog weer altijd over heeft en 
wat ook weer terugkomt is de start 
van de Pramenrace bij de Watertoren. 
En om ervoor te zorgen dat de 
mensen uit de regio ook Aalsmeer 
weten te vinden wordt de tram 
verlengd vanuit Uithoorn en rijdt 
vanaf donderdag tot en met zondag 
weer een nachtbus terug naar 
Amsterdam. ‘Make Aalsmeer Great 
Again’  gaat dit allemaal voor elkaar 
krijgen, dus moedig deze praam aan 
als deze voorbij vaart tijdens de 
pramenrace met thema Fabels en 
Mythes. 

‘Make Aalsmeer Great Again’
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